In de provincie Utrecht ligt boswachterij

De Vuursche. Een oase van rust pal naast
de Randstad. De bossen zijn er mooi en
afwisselend. Statige beukenlanen getuigen
van het verleden, toen hier nog allerlei
landgoederen lagen. De Vuursche is een
heerlijk bosgebied. Eigenlijk is het een
lappendeken van voormalige landgoederen.
Elk stukje van De Vuursche heeft dan ook
zijn eigen sfeer. In het ene gedeelte loopt u
door een dicht en donker dennenbos. En
verderop door een lieflijk open bos, waar de
zon op de bodem valt. De vogels zingen hun
hoogste lied. U kunt verrast worden door een
grafheuvel. Of door een monumentale eik,
die daar al eeuwen staat.

Middenin de Vuursche ligt het dorp

Lage Vuursche. In het dorp zelf zijn veel
verschillende restaurantjes waar je iets
lekkers kunt eten en of drinken.

Honden mogen bijna overal los lopen. Bjj
heideveld ‘De Stulp’ en Kasteel Groeneveld
moeten ze in ieder geval aan de lijn. Niet
overal staat duidelijk aangegeven of het
losloopgebied is.

In de bossen zit wild en op sommige plaatsen
lopen schapen of koeien. Daarom zijn er
gedeelten waar de hond niet los mag.

In de bossen wordt veel gerecreéerd:
Wandelaars, fietsers, joggers en ook ruiters.
Pas goed op met enthousiaste honden waar
een paard van kan schrikken. Je weet nooit
hoe zo'n groot dier reageert. Ook als je
‘hond zich wel goed gedraagt, kan een paard
zenuwachtig zijn. Wij hebben hier heerlijk

gewandeld en onze hond ook!

Het kan er op een mooie dag erg druk

zijn met gezinnen, honden en ook ruiters.
Maar het bos is groot en ruim genoeg voor
iedereen.

Even buiten het dorp ligt Theehuis ‘t Hooge
Erf (www.theehuislagevuursche.nl). Dit

is ook een geschikt begin of eindpunt. Op
de parkeerplaats bij het Theehuis mag je
altijd parkeren, ook als je het theehuis niet
bezoekt. Dit is aangelegd om het dorp Lage
Vuursche te ontlasten.

In het bos achter het theehuis mogen de
honden loslopen en ook in het theehuis

zijn ze welkom! Je kunt hier heerlijk
lunchen, maar ook voor een theetje en

een appelgebakje kun je er terecht. In de
zomer kun je er heerlijk buiten zitten. Het
theehuis is ook geliefd bij ruiters die daar een
tussenstop houden.

In de Vuursche zijn diverse wandelroutes
uitgezet, van 2 tot 5 kilometer. Deze korte
wandelingen zijn te herkennen aan de
gekleurde koppen van de paaltjes. Er zijn ook
langere wandelingen, deze zijn te herkennen
aan de gekleurde stippen op de bomen.
Ook de NS en de ANWB hebben
verschillende wandelingen in het gebied.
Een aanrader is de Vijverwandeling

van Staatsbosbeheer. Onderweg kom

je verschillende vijvers tegen waar de

- honden lekker in kunnen afkoelen. Voor

deze wandeling kun je parkeren op de
parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de

~ Hilversumsestraatweg. De route is korter dan

bedienen

de aangegeven 6 kilometer en te herkennen

aan de witte stippen op de bomen.
Let op: Niet bij alle wandelingen mag de
hond het hele stuk loslopen!

Bij nat weer zijn stevige schoenen
aanbevolen, want de wandelpaden zijn
onverhard.

Kasteel Groeneveld en de paden op het
landgoed zijn rolstoeltoegankelijk; bij het
koetshuis zijn huurrolstoelen verkrijgbaar.
De fietspaden in De Vuursche zijn deels
onverhard; in natte perioden niet geschikt
voor rolstoelen.

Adressen en meer informatie

Dorp Lage Vuursche: Kloosterlaan/
Dorpsstraat, Lage Vuursche

Theehuis: Hoge Vuurscheweg 111, Lage
Vuursche

Kasteel Groeneveld: Groeneveld 2, Baarn
www.kasteelgroeneveld.nl

Meer informatie over de wandelroutes te
vinden op de sites van Staatsbosbeheer
(www.staatsbosbeheer.nl)

De site van de NS www.eropuit.nl/wandelen
de site van de ANWB http://www.anwb.nl/
wandelen

of de site van de VVV Baarn/Lage Vuursche
www.vvvbaarn.nl

Kijk ook op www.opstapmetdehond.nl voor
nog meer leuke tips voor activiteiten met de
hond. ,

Op stap met de hond....

... omdat pootjes geen muis kunnen




